
  

                

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha ha  
humor... 



De schaamte                                                                                                                    

onverwacht voorbij                                            

vielen de maskers af                                                                                                 

bij het acteren,                                                                                                                                                     

leed men schipbreuk 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             

Etienne Colman                                  

uit het gedicht Publiek | bundel façades, 2013 | uitgeverij C. De Vries-Brouwers, Antwerpen 



De Raad van Bestuur van Heemkring Osschaert vzw                                           

heeft het genoegen U uit te nodigen                                                                       

op de opening van de tentoonstelling  

HUMOR AAN DE MUUR                                                          
125 jaar humoristische affiches van Trouw aan Kunst 

op zaterdag 11 april 2026 om 15 uur                                                                             

in de Meesterwoning  – het studie- en documentatiecentrum –                                                                                                     

van Heemkring Osschaert vzw,                                

Hospitaalstraat 26 te 9220 Hamme. 

Welkomstwoord: André Van Bossche, voorzitter                                                 

Openingswoord: Jan De Graef, schepen van erfgoed 

De tentoonstelling blijft geopend tot 26 april 2026, erfgoeddag                                                                                 

op zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur,                                                                                                      

op zondag van 14 tot 17 uur | op erfgoeddag van 10 tot 18 uur 

0468 12 78 29 |  www.heemkringosschaert.be                                                   

rekening: BE74 4432 6130 8107 |  lid van Cultuurraad Hamme en Dijk92                                



Sinds zijn oprichting in 1898 heeft toneelvereniging Trouw aan Kunst niet alleen een rijk repertoire         

opgebouwd, maar ook een opvallende visuele traditie: de affiches waarmee het gezelschap zijn 

voorstellingen aankondigde. Zij vormen een parallelle geschiedenis van meer dan 125 jaar lokaal 

theaterleven en tonen hoe een Hams toneelgezelschap, geworteld in de gemeenschap, humor en 

herkenbaarheid gebruikte om zijn publiek te bereiken.                                     

Deze presentatie, kaderend in het thema van Erfgoeddag Vlaanderen, is opgevat als een eerbetoon                         

en kwam tot stand met de medewerking van het huidig bestuur van het toneelgezelschap. 

Tijdens de expositiedagen speelt Trouw aan Kunst in Zaal Rico’s de heerlijke komedie GE-TIC-T van                          

 Laurent Baffie in een regie van Thomas De Wit. Geen billengeklets, geen gedoe met deuren, geen  

 amoureuze verwikkelingen, wel hilarische toestanden als gevolg van een toevallige groepstherapie.  

 Als bezoeker aan de expositie kan u een van de vrijkaarten winnen voor de voorstelling op 22 april.  

 

   

Noteer alvast onze volgende activiteit ook al in uw agenda :     

 zaterdag 4 juli – vertrek om 8 uur         

 excursie naar Damme, Lissewege en Brugge in de voetsporen van Tijl Uylenspiegel & Lamme Goedzak

 U kan nu al reserveren op het nummer 0488 89 90 35   


